
 

 
 

 

Nieuwsbrief 12 – 19 april 2025 

 

 
 
 

Kerkdiensten 

Zondag 13 april 9.30 uur dhr. Henk de Vries, Nieuw-Vennep 
Palmzondag 

Collecten: 1. Kerk in Actie: Rwanda 2. Kerk  
 
Stille week 

Vespers (om 19:30 uur) in de Stille Week met als thema ´Van bezinning tot 

verrijzenis´  

Maandag 14 april – Pleinkerk Wateringen  

Dinsdag 15 april – De Lichtbron Wateringen 

Woensdag 16 april – Andreaskerk Kwintsheul 

Komende diensten 

Donderdag 17 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Witte Donderdag. Viering 

Heilig Avondmaal 

Vrijdag 18 april 19.30 uur ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Goede Vrijdag 

Zondag 20 april 9.30 uur  ds. Marjan Zebregs, Voorburg. Pasen 

Bij de dienst van 13 april 

Aanstaande zondag mag ik bij jullie voor het eerst voorgaan. Mijn naam is Henk R. de 
Vries, ik woon in Nieuw-Vennep en ben 53 jaar oud. In het dagelijks leven werk ik op 

dit moment als consultant in de IT. Ik studeer in deeltijd theologie en hoop dit jaar af 
te studeren aan de PThU, en vervolgens predikant te worden. Ik heb sinds juni 2023 
een preekconsent en ben inmiddels ongeveer vijftig keer voorgegaan in diverse 

gemeenten.  
Op 13 april 2025 is het Palmzondag en het begin van de Stille Week. We herdenken in 

deze week in het bijzonder het lijden en sterven van onze heiland Jezus Christus. Door 
de dienst te beginnen met psalm 22 staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus 
Christus. Ook geef ik in de liturgie aandacht aan palmzondag. In de dienst zal ik een 

gedicht van Mieke de Jong voorlezen over Palmpasen en zingen we lied 550,  "Verheugt 
u, gij dochter van Sion".  

Met de preek bereiden we ons voor op het avondmaal van Witte Donderdag. We lezen 
het verhaal over de wonderbare spijziging uit Johannes 6:1-15 en koppelen dat aan 
een eerdere wonderbare spijzinging door Elisa, uit 2 Kon. 4:42-44. Het amenlied (Lied 

392 - wie kent de eenvoud van het breken) is niet bekend, maar wel erg mooi en 
eenvoudig te leren. U kunt het beluisteren, in een mooie uitvoering door "Petrus in het 

land", https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w. Ik kijk ernaar uit bij jullie 
voor te gaan, tot aanstaande zondag! 
Henk R. de Vries 

 
Bij de dienst van Witte Donderdag  

In deze dienst herdenken we, dat Jezus in Jeruzalem het Pesach-feest viert. Dit is het 
feest dat God het Joodse volk bevrijdt uit de slavernij van Egypte. Jezus weet dat dit 
zijn laatste uren zijn, voordat Hij wordt overgeleverd om zijn loodzware taak te 

volbrengen. 
In de voorbereiding op de maaltijd, wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Deze 

aanraking roept bij Jezus’ leerlingen verschillende reacties op. Als Jezus later op de 
avond met zijn leerlingen de maaltijd gebruikt, deelt Jezus brood en wijn met zijn 
leerlingen.  

https://www.youtube.com/watch?v=HXl500PCe1w
http://www.protestantsekerk-delichtbron.nl


Op deze eerste avond van de ‘Drie dagen van Pasen’ proberen we het heilige van het 
delen van brood en wijn (of druivensap) in te voelen met al onze zintuigen.  
Ds. Marjan Zebregs  

 
Bij de dienst van Goede Vrijdag  

In deze sobere dienst herdenken we het lijden en de kruisdood van Jezus. 
Op deze avond is er nog geen vooruitwijzing naar de opstanding met Pasen, maar 
overheerst de verbijstering, dat het zo ver moest komen dat Jezus gekruisigd werd. 

Jezus’ getrouwen staan erbij en kijken ernaar. Onmachtig om iets te veranderen, maar 
hun aanwezigheid heeft wel betekenis.  

Ook onze aanwezigheid op Goede Vrijdag in de kerk of via een beeldscherm heeft 
betekenis. Een bijzondere dienst om samen pijn te benoemen en daardoor beter te 
kunnen dragen.     

Ds. Marjan Zebregs 
 

Van de diaconie   

Met Palmpasen hebben we een goede traditie om in te zamelen voor de Voedselbank. 

U kunt uw bijdrage weer inleveren voordat de dienst begint. Elke bijdrage in de vorm 

van verpakte voedingsmiddelen, schoonmaak- en toiletartikelen zijn welkom! 

De eerste collecte zondag is van Kerk in Actie, voor de zending in Rwanda onder het 

motto: Kwetsbare kinderen in Rwanda een veilig thuis bieden.  

Mwana Ukundwa betekent “Geliefd Kind” in 

het Rwandees. Het is de naam van een 

Rwandese partnerorganisatie van Kerk in 

Actie, die zich inzet voor 1300 kwetsbare 

kinderen en hun ouders. Wat begon als een 

opvangcentrum voor weeskinderen na de 

genocide van 1994, is inmiddels 

uitgegroeid tot een stevige organisatie voor 

kinderen zoals Mariya Josee, die met hiv 

besmet is. Zij komt op zaterdag graag naar 

het centrum. Daar bespreekt ze met andere 

kinderen hoe ze kan omgaan met haar 

ziekte. Ze bidden samen en hebben veel plezier: ze zingen, dansen en trommelen. 

Sociaal werkster Marie-Louise ziet gelijk hoe het met Mariya Josee gaat.  

Sinds Marie-Louise het gezin begeleidt is Mariya Josee geleidelijk veranderd van een 

ziek mager meisje in een vrolijke 13-jarige puber. Haar moeder die ook met hiv besmet 

is, zit niet meer eenzaam in een hoekje, maar legt contact en zorgt weer voor haar 

dochter. Mariya Josee voelt dat ze een “geliefd kind” is. 

Steun kinderen als Mariya Josee en haar moeder. 

De tweede collecte is bestemd voor onze kerk. 

Doet u weer mee?  

Beide doelen van harte aanbevolen! 

U kunt bijdragen aan de collecte met een gift in 

de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of door 

overmaken op de rekening van Diaconie/ZWO 

Protestantse Gemeente o.v.v. “Zending 

Rwanda”, en aan de kerk. Hartelijk dank! 

 



 

De Veertigdagentijd voor Pasen 

Maria en Johannes bij het kruis. 
Zij zien Jezus, Jezus ziet hen. 

Maria, moeder van de Goddelijke Zoon. Maria moeder van 
haar menselijke zoon. De zoon ziet zijn moeder en Johannes 
de leerling van wie Hij veel hield. 

Het aanzien van Jezus aan het kruis, bedenk hoeveel pijn dat 
doet. 

Toch zijn het woorden van Jezus gedurende zijn leven die het 
verdriet dragelijk maken. En ook aan het kruis voelt Jezus dat 

zijn moeder en Johannes blijvende 

steun en aandacht nodig hebben, steun 
die ze elkaar kunnen gevenn. 

Hij zegt ‘Vrouw, dat is uw zoon’ , en tegen de leerling ‘Dat is je 
moeder’ 
Johannes die Maria in zijn huis opneemt en zo elkaar tot steun 

kunnen zijn. (Johannes 19 vs 26-27) 
Nog steeds een boodschap die doorklinkt. Zorg voor elkaar, zie 

de ander, wees elkaar tot steun. Woorden die niet alleen bij 
woorden blijven maar omgezet in daden. 

 
Tekeningen 4 en 5 van Hilje Groeneveldt 
 

 

 

Agenda 
Woensdag 23 april om 19.30 uur Gespreksavond bij Harmke en Arie Verkerk 
Dinsdag 6 mei om 10.00 uur Gespreksochtend in De Lichtbron 

 
 

Bloemen in de kerk 
Elke week zorgt een team van gemeenteleden dat er voor in de kerk een mooie bos 
bloemen staat. Na afloop van de dienst worden deze bloemen bij een van de 

gemeenteleden gebracht. Wij ontvingen voor dit werk een gift van 50 euro voor het 
bloemenfonds. Hartelijk dank daarvoor! 

Beitske Bosker 
  
 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Predikant: vacant 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 

Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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